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NB zondag 10 maart 2024

Vandaag zondag 10 maart gaat in de morgendienst onze eigen predikant ds. Y. Pors
voor. Aan deze dienst zal de World Servants groep haar medewerking geven.
Muzikale bijdrage zal verleend worden door organist Sjaak Kazen

Biddag woensdaq 13 maart 2024

's Morgens zal een dienst gehouden worden met de kinderen van basisschool

De Hoeksteen in onze kerk om 8.45 uur. De dienst zal geleid worden door ds. J. Holtslag.

's Avonds is de biddagdienst om 19.30 uur waarin onze eigen predikant ds. Y. Pors voor zal
gaan. Muzikale medewerking zal verleend worden door organist Anja Breedijk.

Liturgische schikking 10 maart 2024

De lezingen die we volgen komen uit Jeremia en Prediker. Jeremia wees op broodnodige
verandering van leven op aarde om het in de toekomst beter te kunnen hebben. Daarom is
gekozen voor een bolvorm, de aarde. Jeremia zijn boodschap viel niet in vruchtbare aarde.
Daarom is de bol in het begin van de Veertigdagentijd donkerbruin en wordt deze
gedurende de veertig dagen groener: het licht dringt door. De combinatie tussen de teksten
uit Prediker en Jeremia versterken het beeld van de ronde vorm: de kringloop van het leven
en de holistische kijk op het leven zoals Prediker deze beschrijft.

-Een hoopvolle toekomst

Jeremia 29:1-14 ‘Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.’ (Jeremia 29:11)

Vandaag is het een klein beetje Pasen. Het donkerpaars van boete en inkeer kleurt roze.
We worden opgeroepen om ons te verheugen (laetare). Oordeel is niet Gods laatste maar
voorlaatste woord. Zijn laatste woord is genade, Pasen! Jeremia beseft dit. Hij schrijft
namens koning Sedekia van Juda via koning Nebukadnezar van Babel een brief aan de
ballingen in Babel. Het evangelie is een publieke zaak. Koningen mogen ervan horen.
Ballingschap is niet Gods laatste woord tot Israél maar het voorlaatste. Het laatste woord is:
een hoopvolle toekomst! Voordat het zover is roept Jeremia het volk op om te bidden voor
de stad en zich in te zetten voor haar welzijn. Een hoopvolle toekomst begint met gebed en
inzet voor vrede en voorspoed voor de stad, zelfs voor Babel!

-Kernwoorden: hoop op vrede, gebed

De bol is nog groener geworden, er is hoop. De V-vorm van Vrede en de tulp als hoop en
gebed.

-Meditatieve tekst

Bloem

als gevouwen handen.

Biddend om het

Vredesteken uit de hemel.

Volgende week zondag 17 maart 2024  gaat in de morgendienst onze eigen predikant
ds. Y. Pors voor.
Muzikale medewerking zal verleend worden door organist Adam de Goei.

Collecte zondag 10 maart

De opbrengst van de eerste collecte is bestemd voor World Servants.

De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het
Onderhoudsfonds.




Collecte biddag 13 maart

Op Biddag collecteren we voor het landbouwwerk van Kerk in Actie in Oeganda. In het
noorden van Oeganda is het niet gemakkelijk om genoeg voedsel te verbouwen. Het is er
droog en door de klimaatverandering zijn er naast extreme droogte ook periodes met
overstromingen. Met steun van Kerk in Actie leren Oegandese boeren om droogte-
bestendige zaden te gebruiken en hun oogst beter te bewaren. Verder planten boeren
bomen en leren ze hout besparende ovens te bouwen om erosie te bestrijden. Met uw gift
steunt u de boerengezinnen in Oeganda om genoeg voedsel te verbouwen.

Bloemen
De bloemen van zondag 10 maart gaan met onze hartelijke groeten naar br. Aart Boer.
De bloemen worden weg gebracht door Janny van Harten.

Geloofskracht

Ze waren met twaalf en dat is best veel. Twaalf goede vrienden, maar geen van hen zou
Jezus bijstaan toen het erop aankwam. Jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen, zei hij
en ze schrokken ervan. Petrus dacht niet na en riep meteen: Misschien zal iedereen u
afvallen, ik nooit! (Mt. 26: 33). Maar Jezus wist wel beter. Nog voor de haan gekraaid heeft,
zul je me drie keer verloochenen. Het voelde waarschijnlijk als een berisping. Misschien
zelfs was hij in zijn trots gekrenkt, want direct pareerde Petrus weer: Al zou ik met u moeten
sterven, verloochenen zal ik u nooit! Alle leerlingen vielen hem daarin bij. Ja, zij dus
evengoed.

Wat een spannende zin. Petrus die hier ineens weet dat Jezus zal sterven en elf andere
vrienden die zonder nadenken zeggen wat je op zo’n moment hoort te zeggen.

Alleen de slechtste van het stel, de meest twijfelende vriend deed het laatste wat hij kon
doen om gehoor te geven aan de woorden van Jezus. Alleen hij deed wat Petrus zo
onnadenkend zijn vriend beloofde. Hij verloochende Jezus weliswaar, maar deed het
openlijk. Voor vriend en vijand met een kus. En daarna stierf hij. Met Jezus. Al zou ik met u
sterven.....Judas was daar waar Jezus ging.

Ds Yvette Pors

Paasontbijt

‘Aan tafel’ zijn we welkom en is er plaats voor iedereen’ Met elkaar AAN TAFEI_
willen we op zondag 31 maart voor de Paasmorgendienst ontbijten in de ‘ .

Stigt om 08.30 uur. Eet u/jij met ons mee ? Ook de kindernevendienst
kinderen en Jeugdkerkers welkom !

Geef je dan op via het formulier dat in de hal van de kerk ligt of mail
naar de scriba scriba.pkngiessenburg@gmail.com

of bel naar Corine Groffen 06 57317530 of Corry vd Berg 06-51202176
Voor het ontbijt vragen we die morgen een eigen vrijwillige bijdrage.

Gemeenteavond
De gemeenteavond stond gepland op maandag 18 maart maar zal verplaatst worden naar
maandag 22 april, om 19.45 uur in de Stigt.

Talentenveiling World Servants
Onder leiding van onze fantastische veilingmeesters Piet Schakel en Christiaan den Toom

zijn er vorige week zaterdagavond meer dan 70 kavels geveild en hebben we

het prachtige bedrag van ruim € 12.000 opgehaald met deze actie.

ledereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze avond, een kavel heeft aangeboden,
een kavel gekocht heeft etc: Nogmaals heel erg bedankt!! En uiteraard wensen we
iedereen heel veel plezier bij het innen van de kavels.
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Tussenstand Op dit moment staat de teller op bijna € 120.000. Een enorm bedrag waar
we met elkaar en u heel hard voor gewerkt en gespaard hebben. Dank aan iedereen die
ons op welke manier dan ook geholpen heeft tot nu toe.

Project World Servants
Het project komt inmiddels ook al steeds dichterbij, op 12 juli as hopen wij te

vertrekken naar Bolivia.

Naast dat we de komende periode hard aan de slag gaan om de laatste euro’s

servants van de benodigde projectbijdrage bij elkaar te sparen, gaan we ons ook steeds
CEETEE  meer richten op het project zelf en het prachtige werk wat we in Bolivia mogen

~ gaan doen.

Volgend weekend ontmoeten de leiders van alle projecten in 2024 elkaar op het

leidersweekend. Door World Servants worden alle leiders een weekend lang getraind met

onder andere een veiligheidstraining en training gesprekstechnieken op het programma.

In april is het voorbereidingsweekend met alle deelnemers en projectleiders van de

projecten in 2024.

Graag vertellen we u tijdens de kerkdienst as zondag 10 maart meer over World Servants

€n ons project.

We hopen u te ontmoeten!

1)

Uit de kerkenraad

Op 7 maart is de kerkenraad bij elkaar geweest en er zijn een hoop zaken besproken. De
belangrijkste zaken die aan de orde zijn geweest, zijn uiteraard de toekomst van onze kerk.
We hebben afgesproken ons licht op te steken bij enkele mensen met meer kennis en
kunde. Daarom zal er een extra kerkenraadsvergadering worden ingelast en schuiven we
de gemeenteavond van maart een maand op. Zo kunnen we u op 22 april bijpraten over de
jaarrekeningen van zowel diaconie als kerkrentmeesterlijk beheer en zijn we ook in staat
om u meer informatie te geven over vragen rond het beheer van onze kerk, de bemensing
van alle ambten ed.

Naar aanleiding van een aantal vragen willen we er nogmaals op wijzen dat onze gemeente
ook een AVG-protocol heeft. Dit is terug te vinden op onze website. Hieraan houden we
ons ook als het gaat om het aanschaffen van een speciale kerk-app. Dit is een toepassing
voor op de mobiele telefoon waarin alle groepen en verrichtingen van onze gemeente
geplaatst kunnen worden. We willen deze scipio-app gaan gebruiken ter vervanging van de
maranathakerk-app om zo alle informatie meer te stroomlijnen en een aantrekkelijk platform
te bieden voor het delen van nieuws in onze gemeente. Afgesproken is dat eerst gezocht
wordt naar een aantal mensen die meehelpen met het beheer, waarna de app
gemeentebreed zal worden geintroduceerd. Voorwaarde daarbij is ook dat er voldoende
begeleiding en ondersteuning is om te leren omgaan met die app. Zou u mee willen doen in
de redactie dan kunt u zich melden bij Camiel Groffen (camielgroffen@hotmail.com).

Er is ook gesproken over de vacatures. Aan een aantal is voldaan, wat goed nieuws is!

Er zullen echter ook nog een aantal mensen gevraagd gaan worden in de komende tijd.
Tenslotte hebben we afgesproken om toe te gaan werken naar één grote pastorale wijk. De
liinen tussen de bezoekers en ouderlingen blijven zo kort mogelijk op deze manier en we
denken dat dat, gezien het aankomend vertrek van ondergetekende en het kleiner wordend
aantal gemeenteleden, een goede stap is.

Begeleiding samenzang

A.s. zondagmorgen zal er tijdens de Kerkdienst naast de gebruikelijke live-orgelbegeleiding
een nieuwe vorm van samenzang-begeleiding als proef gedaan worden.

We zingen (na het Gebed) Lied 756: 4, 5, 7 en 8 met een van te voren opgenomen
orgelbegeleiding welke via de beamer/geluidsinstallatie afgespeeld zal worden.

Dit is een vorm van samenzang-begeleiding die ook elders aan de orde is.
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Waarom deze vorm van samenzang-begeleiding.De verwachting is dat het in de (nabije)
toekomst steeds moeilijker wordt om een organist voor elke Kerkdienst te vinden.

Hoewel in vroeger tijden het de gewoonte was om zonder orgelbegeleiding te zingen, is dit
tegenwoordig niet meer aan de orde. Daarom is in overleg met 0.a. Johan van Berkel en
Camiel Groffen en ondergetekende een mogelijkheid gevonden om live-begeleiding te
vervangen door een van te voren gemaakte opname door mij. Op mijn eigen orgel thuis
heb ik deze opname gemaakt en is doorgemaild naar Camiel. Voordeel hiervan is dat er bij
eventuele afwezigheid van een organist toch met orgelbegeleiding gezongen kan worden.
Een klein nadeel is dat je niet iets kan bijsturen. Hierbij is het van grote noodzaak dat de
gemeente heel goed moet luisteren naar o.a. het tempo.

Natuurlijk zal het wennen zijn voor de gemeente; maar als we er met een positieve houding
tegenover staan moet het goed kunnen komen.

We hopen hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan de begeleiding van de samenzang
tijdens de Kerkdienst.

Met muzikale groet,

Sjaak Kazen

Beschikbare hulpdiensten

ledereen kan in een situatie komen, waarbij hulp nodig is. Soms ontbreekt voldoende hulp
en ondersteuning of ontbreken financiéle mogelijkheden. Als u hulp nodig heeft dan kunt u
altijd contact opnemen met de Diaconie zodat zij met u kunnen kijken welke mogelijkheden
er geboden kunnen worden. Hieronder vindt u een aantal organisaties waar u met een
hulpvraag terecht kunt:

Diaconie Gereformeerde Kerk diaconie.pkngiessenburg@gmail.com 06 - 515276 90
Giessenburg

Diaconale hulpdienst hulpdienst@giessenburg.nl 0184 - 6513 88
Sociaal Team Molenlanden sociaalloket@jouwgemeente.nl 088 - 75 15 100
Voedselbank Giessenlanden-Zederik | leenenwilverhaar@msn.com 06 -45552779
Stichting Schuldhulpmaatjes shmmolenlanden@gmail.com 06 - 12 68 44 83
Stichting Welzijn Molenlanden info@welziinmolenlanden.nl 085 - 00 66 089
Stichting Anders jvanhoorne@stichtinganders.nl 06-22150291

Giften/collecte
U kunt uw gaven via de QR code geven.
Gebruik hiervoor de app.

Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code
= tescannen en gewoon te blijven geven

Data ter herinnering

13 maart Biddag e

16 maart Meet Me, in Asperen

21 maart Extra Kerkenraadsvergadering

21 maart Rondreis door de bijbel, Giessenburg, De Stigt

22 maart Gespreksgroep de dames van het Goede leven

22 maart Maandsluiting Bredero’s Hof 19.00 met Ds. J. Holtslag

23 maart Verspreiding Paasgroet in het dorp 10.00 uur

24 maart 9.30 uur, Kom en zing mee dienst met gospelkoor Reflexxion

26 maart Koffieochtend om 10.00 uur in de Stigt

31 maart Paasontbijt

9 april Bijbelstudiegroep geleid door ds. Yvette Pors,
Neerpolderseweg 19

22 april Gemeenteavond
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